
EERSTE FIETSTOCHTJE KBO IN 2024 

 
Afgelopen vrijdag 12 april hebben we weer voor de eerste keer gefietst met de 

KBO. De weergoden waren ons goed gezind en zelfs van een passerende politie-
auto kregen we een duimpje omhoog vóór vertrek.  
Dus voor de deelnemende 10 fietsers kon het al niet meer stuk.  

Cora had deze keer de fietstocht uitgezet en was ook 
steeds onze koptrekker. 

We vertrokken over de dijk richting Beverpad.  
Wat een prachtig uitzicht is dat toch, maar een 
extraatje waren nu ook de vele kleine lammetjes, die 

lekker lagen te genieten in het zonnetje.                                                      
 

Verder gefietst door het dorp Drimmelen richting Den Hout.  
 
Op den Heuvel hebben we buiten koffie/thee 

gedronken met een vers appelgebakje in Herberg  
‘t Klosterke.  

De calorieën moeten tenslotte ook weer worden 
aangevuld, toch?   

   
 
Cora had diverse mooie paadjes uitgezocht, die we nog niet kenden en zo  

kwamen we via prachtige authentieke plekjes weer op bekend gebied. Richting 
Made via het tunneltje kwamen we bij De Randoet voorbij, richting Wagenberg. 

We gingen via de fietsstraat richting de rotonde. Dat was even oppassen, maar 
ook daar waren weer automobilisten die ons netjes de ruimte 
gaven om veilig over te steken.  

Die hebben we dan ook vriendelijk bedankt!  
Via de Zwaluwseweg zijn we richting Hooge Zwaluwe gereden en 

omdat Cora het idee had, dat we nog niet genoeg kilometers hadden gehad, 
maakte ze nog een ommetje via de Steenplaats naar ons vertrekpunt bij Den 
Domp. Daar splitste de groep zich; een aantal hadden dorst gekregen en wilden 

nog wat gaan drinken, de rest ging richting huis om de afgetrainde beentjes 
omhoog te leggen. Cora, dank je wel voor deze mooie fietstocht. Dat geeft weer 

zin in de volgende keer (als ik het goed begrepen heb, voortaan op de 2e vrijdag 
van iedere maand). 
 


